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Traditie

Bij kleding De Waele mogen ze trots zijn, dit jaar vieren ze 125 jaar vakmanschap.

Zoon Yannick De Waele is de vijfde generatie van deze stijlvolle boetiek die zich specialiseert in trouwkledij en casual chic heren-
mode. Wat ooit begon als een kleermaker op de hoek van de straat is uitgegroeid tot een schitterende speciaalzaak met een bij-
zonder uitgebreide collectie.



Made to measure

Bij De Waele specialiseert men zich in maatpakken en
in het atelier worden de stijlvolle kostuums minutieus
genaaid, met oog voor elk detail. Een prachtige das of
kleurige pochette maken het geheel af.




Passie

Als je bij De Waele binnen stapt, dan kom je terecht
in een team dat van stijlvolle mode zijn passie heeft
gemaakt. Klanten zijn voor De Waele ambassadeurs
en je kan er dan ook zeker van zijn dat je als best
geklede man weer buiten stapt.



De schoenen maken de man

Yannick De Waele is een schoenen freak en dat weerspiegelt
zich in het winkel aanbod: een prachtige collectie kwalite-
itsvolle herenschoenen, allemaal met bijpassende riem.




